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2. Met geweld begraven werd de liefde Gods. Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 

         Jezus is dood, geen weg lijkt meer te gaan. Liefde groeit als koren, als het groene graan. 

 

3. Zaad van God, verloren in de harde steen, en ons hart, in doornen vruchteloos alleen, -  

         heen is de nacht, de derde dag breekt aan. Liefde groeit als koren, als het groene graan. 
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