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2. Wek de dode christenheid uit haar zelfverzekerdheid; 

         zend uw stralen overal, dat de aarde U leven zal. Erbarm u, Heer. 
 

3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan, die geen mens ooit helen kan. 

         Breng, o herder, in Gods naam uw verstrooide kudde saam. Erbarm u, Heer. 
 

4. Open overal de poort, Heer, voor uw voortvarend woord, 

         win elk volk met stille kracht voor uw rijk, - verdrijf de nacht! Erbarm u, Heer. 
 

5. Geef geloof aan wie Gij zendt, hoop en liefde, dat op ’t eind 

         wat met tranen werd gezaaid met gejuich mag zijn gemaaid. Erbarm u, Heer. 
 

6. Laat ons zo uw heerlijkheid zien in deze donkere tijd, 

         opdat wij nu en voortaan trouw U ter beschikking staan. Erbarm u, Heer. 
 

7. Alle eer en macht en kracht worde, Heer, U toegebracht; 

         heel de mensheid stemme saam in de drieklank van uw naam. Erbarm u, Heer. 
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