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2. Dag van eindeloos erbarmen en gerechtigheid aan armen 

         die aan recht zich zullen warmen. 

3. Dag van glorie voor verdrukten en verheffing van wie bukten, 

         alle aan het stof ontrukten. 

4. Dag van vinden van diegenen die door grof geweld verdwenen, 

          om wie mensen nu nog wenen. 

 

5. Dag van brood en herverdelen, voedsel voor ontelbaar velen, 

         diepe wonden zullen helen. 

 

6. Dag van zon en dag van vrede, alle droefheid is verleden 

         in een onaantastbaar heden. 

 

7. Dag van vreugde en verbazen om het zien van wat wij lazen: 

         er was licht, het licht van Pasen. 
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