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2. Wij zijn in Hem gedoopt Hij zalft ons met zijn vuur. 

         Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 

          Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar?  

          Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
 

3. De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God 

         dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 

         Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, 

         kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. 
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