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2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, gunt aan uw leven rust en duur 

         en geeft het zin en samenhang. Zing dan de Heer een nieuw gezang!  
 

3. Een lied van uw verwondering dat nóg uw naam niet onderging, 

         maar weer opnieuw geboren is uit water en uit duisternis. 
 

4. De hand van God doet in de tijd tekenen van gerechtigheid. 

         De Geest des Heren vuurt ons aan de heilige tekens te verstaan. 
 

5. Wij zullen naar zijn land geleid doorleven tot in eeuwigheid 

         en zingen bij zijn wederkeer een nieuw gezang voor God de Heer. 
 

tekst: Willem Barnard, melodie: Frits Mehrtens, zetting: Willem Datema 2001 

      (naar een instrumentale zetting van Frits Mehrtens) 


