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1.De| vloed van vboér de tijd, van vo6or Gij hebt ge |- spro
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nacht van  vooér het licht. De dood van vOor uw
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2. Wat wilt Gij dat ik ben, een wrakhout op de golven?
Wie weet ik dat Gij zijt? De ark van mijn behoud.

3. Van vddr de vloed zijt Gij. Nog eer ik werd geboren,
had Gij mijn koers gezet door deze diepten heen.

4. En na de vloed komt Gij. Uw boog staat in de wolken,
uw uitgestrekte arm, uw hand die ons bevrijdt.

5. En ooit zal hoog en droog op gouden fundamenten
uw stad voor eeuwig staan. En dood zal niet meer zijn.

tekst: Huub Oosterhuis, bij Genesis 6: 5-9, 17
melodie: Willem Vogel, zetting: Willem Datema 2018




