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2. Eén van zijn leerlingen verraadt Hem aan de vijand die Hem haat.  

         Maar aan het maal des levens geeft Hij zich aan hen als brood dat leeft. 
 

3. In twee gedaanten, brood en wijn, wil Hij ons aller voedsel zijn. 

         Hij geeft zichzelf, zijn vlees en bloed, zodat Hij ons volkomen voedt. 
 

4. Hij komt tot ons als lotgenoot, Hij deelt zich aan ons uit als brood, 

         als losgeld geeft Hij zich aan ’t kruis en als ons loon in ’t vaderhuis. 
 

5. O zalig Lam dat voor ons boet, de deur des hemels opendoet, 

         de vijand staat hier om ons heen, Gij kunt ons helpen, Gij alleen. 
 

6. De enige, drie-ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer, 

         die in het vaderhuis ons geeft het leven dat geen einde heeft.  
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