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2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

         die zoon van David zijt en man van smarte, koning der Joden die de dood verdreef. 
 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

         Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, Gij hogepriester in der eeuwigheid.    
 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

         ons is een lofzang in de mond gegeven, sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

    vrede aan allen die uw naam verhogen: heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
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