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2. Verheug u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

         Hij zal u regeren met God en met ere. 

         De wagens, de paarden, de wapens, de zwaarden,  

         krijgszuchtige plannen, Hij zal ze verbannen.  

         Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 

         het is van te voren voorzegd. 

 

3. Verheug u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

         Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen, 

         voor jood en voor heiden door dood en door lijden 

         draagt Hij met zich mede de blijdschap, de vrede,    

         Hij rijdt op en ezel. Hij lijdt als een knecht, 

         zo brengt Hij het leven terecht. 

 
tekst: Willem Barnard, melodie: Gerrit de Marez Oyens, zetting: Willem Datema   


