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2. De schepping die voor ons gesloten was ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

         O zoon van David, wees met ons bewogen, het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 

3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

         Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. Aan u, o Heer, ontleend het brood zijn leven. 

         Ons is een loflied in de mond gegeven, sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
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