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2. Een lied voor mensen, nameloos, verstoken van elk licht, - 

         de hemel doof, geen God te zien, geen droom en alle toekomst dicht, 

          geen woord, geen vergezicht: refrein 

 

 

3. Dan toch, door onze tranen heen, vér boven onze macht: 

          God heeft naar mensen omgezien! Dit kind, hier aan het licht gebracht:  

          zó heeft Hij ons gedacht!  refrein 

 

 

4. Ons lied voert over alle nacht de hoogste boventoon, - 

          verwonderd omdat in een kind Gods zijn gezicht aan mensen toont, 

          en in hun midden woont.  refrein 
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