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2. Hij wilde zich verlagen en daalde van zijn troon;  

         een ezel mag Hem dragen, Hem sieren staf noch kroon. 

         Hij wil zijn koningsmacht en majesteit verhullen, 

         om need-rig te vervullen wat God van Hem verwacht. 

 

 

 



3. Gij machtigen der aarde, ’t is uit met Gods geduld, 

         zo gij Hem niet aanvaarden, Hem niet aanbidden zult. 

         Wie in hun trots en waan zich tegen Hem verheffen, 

        die zal zijn gramschap treffen, die doet Hij ondergaan. 

 

4. Gij armen en verdrukten, wáár gij op aarde zijt, 

         gebeukten en verdrukten in deze boze tijd,- 

         houd moed, Hij nadert al! Gij moogt uw held ontvangen, 

         de vorst van uw verlangen, met lied ’ren zonder tal!  
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