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2. Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwige, ongeziene, 

         looft uw liefde en zingt ervan. Alle engelen, die U dienen, 

         roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

 

3. Heer, ontferm u over ons, open uwe vaderarmen, 

         stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. 

         Eeuwig blijft uw trouw bestaan – laat ons niet verloren gaan. 

 
tekst: Ignaz Franz, vertaling: Heléne Swarth / Hendrik Anthonie van Bakel,  

melodie: Duitsland, einde 18e eeuw, zetting: Willem Datema 1991 


