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2. Het brood van oorlog en vrede, dat dagelijks eendere brood, 

         het vreemde brood van de liefde, het stenen brood van de dood. 

 

3. Het brood dat wij duur verdienen, ons lichaam, ons geld, ons goed, 

         het brood van ons samen leven, die schamele overvloed. 

 

4. Dat brood dat wij moeten eten om niet verloren te gaan. 

         Wij delen het met elkander ons hele mensenbestaan. 

 

5. Gij deelt het met ons, zo deelt Gij U zelf aan ons uit voorgoed, 

         een mens om nooit te vergeten, een God van vlees en bloed. 
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