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2. Als wij van de feestwijn drinken die Gij, Heer, ons geeft:  

         leer ons dan om te gedenken wie een lege beker heeft. 

 

3. Als wij samen in de kring staan om wat Gij ons geeft:  

         leer ons dan om vast te houden wie geen hand in handen heeft. 

 

4. Als wij weer de lofzang zingen om wat Gij ons geeft: 

         leer ons dan voor hem te roepen die geen stem meer over heeft. 

 

5. Als wij zo de toekomst vieren die Gij, Heer, ons geeft:  

         leer ons dan vandaag te zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft. 
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