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2. Behoud het woord, de gaven, met wak ’re zin; 

         volhard uw taak te dragen en leef daarin! 

 

3. Hebt Gij uw knecht genodigd? Wie ben ik, Heer? 

         Roekeloos, kleingelovig, zwak en niets meer. 

 

4. Het woord, van God gegeven, brengt ommekeer, 

         het voedt ons in het leven, is vol verweer. 

 

5. Leer ons eenvoudig leven niet afgeleid. 

         Wie zich aan Hem wil geven sta steeds bereid. 

 

6. De tijden slaan als golven over ons hoofd. 

         Wie in Hem blijft geloven wordt niet verdoofd. 

 

7. De koning nu der eeuwen, eeuwig de Heer, 

         heerlijk, onzienlijk, enig, zij kracht en eer! 

 
tekst: Evert Louis Smelik, melodie: Willem Vogel, 

zetting: Willem Datema 1998 


