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2. En in de Geest, die ons geleidt, geloven wij: dat er altijd 

        een Trooster is, zacht als de wind, een sterke moeder bij haar kind. 

 

3. Lof zij de Vader, die ons schiep en licht uit nacht tevoorschijn riep. 

          Lof zij de Zoon, die onze nood, ons kruis verdroeg en onze dood. 

 

4. Die onderging en overwon en als de zon ten hemel klom, 

          die aan de dag treedt op zijn tijd en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

 

5. Lof zij de Geest die wereldwijd ons kerk maakt: Christus toegewijd   

         tot wij, van alle kwaad bevrijd, God zien in alle eeuwigheid.  Amen. 
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