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2. O Christus, schone morgenster, wees met uw gunst ons hart niet ver; 

           steek al uw lichten in ons aan, dan kan uw heil ons niet ontgaan. 

 

3. Drijf uit, o licht, wat duister is, behoed ons hart voor ergernis, 

          voor blindheid en voor schand ‘en  schuld; houd niet uw glans voor ons verhuld, 

 

4. opdat wij wand ‘len als bij dag en, kome wat er komen mag, 

         staan vast in het geloof, o Heer, van U verlaten nimmermeer. 
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