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ploeg—schaar maak je van je zwaard, een snoei-mes van je speer. Sja
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2. Wij gaan waar onze voeten gaan, God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid, zijn voetstap gaat ons voor.
refrein: Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem.

3. Uit Sion zal de wet uitgaan en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert, sjaloom in naam van Hem.
refrein: Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem.

4. Wij gaan waar onze voeten gaan de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard, een snoeimes van je speer.
refrein: Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem.

tekst: René van Loenen, bij Jesaja 2: 2-5,
melodie: Willem Vogel, zetting: Willem Datema 2017



